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Indian spring - 50 x 40 cm - 2000



Walter Elst



Indian spring - 50 x 40 cm - 2000



Chinese appeltjes - 50 x 60 cm - 2001 Romantisch boeket - 50 x 55 cm - 2001



Clementijntjes in glas - 30 x 25 cm - 2000
Marie Curie en de medische wetenschap - 60 x 80 cm - 2001



't Schapenboerke (Louis Verbist) - 50 x 40 cm - 1997 De laatste maaltijd - 40 x 60 cm - 2001



Het hoekje van de stalknecht - 50 x 40 cm - 2001 Verdiende rust - 30 x 40 cm - 2000



Reisherinnering uit de Provence - 18 x 43 cm - 2000 Zomersonate - 40 x 50 cm - 1995



Adagio - 70 x 50 cm - 1999 Kersen - 30 x 40 cm - 1999



Twee peren - 30 x 35 cm - 2000 Het vieruurtje van Vader Abt - 30 x 40 cm - 2000



Het uitgediende melkkannetje - 40 x 30 cm - 2001
Weerspannig koordje - 40 x 30 cm - 2001



Gouden onschuld - 30 x 25 cm - 2001 Waar is toch die rust gebleven - 42 x 61 cm - 1996



Augustus oogstmaand - 20 x 45 cm - 1995 Mysterieze heide - 33 x 41 cm - 1996



Eieren van Columbus - 30 x 40 cm - 1999 De grote tovenaar - 80 x 100 cm - 2000



Champignons de Paris - 35 x 45 cm - 1991 De zoon van de molenaar - 50 x 60 cm - 2001



Gerestaureerde patriciërswoning te Antwerpen - 45 x 30 cm
- 2001

Rubens in China - 40 x 50 cm - 1995



Rembrandt als dandy - 50 x 60 cm - 1998 Geneeskunde van weleer (Ars Medica Antiqua) - 50 x 60 cm - 1994



Het vergeten sjalotje - 25 x 30 cm - 2002 Gele pruimen - 41 x 33 cm - 2001



Edelfinger - 25 x 45 cm - 2001 De erfenis - 60 x 50 cm - 2001



Chinese peren - 40 x 30 cm - 1998 Het Stappersven te Kalmthout - 35 x 45 cm - 2000



Clementijntje - 25 x 30 cm - 2000 Clementijntjes - 50 x 60 cm - 2000



Vergeten appeltjes - 33 x 41 cm - 1999 Clementijntjes in bovenzicht - 30 x 38 cm - 2001



De visser is niet thuis - 55 x 45 cm - 1993 Strawberry poetry - 33 x 41 cm - 2001



Twee walnoten - 25 x 30 cm - 2000 Borstels - 45 x 50 cm - 2001



Sint-Pieters achterpoortje - 45 x 30 cm - 2001 Water en brood - 40 x 50 cm - 2000



Twee citroenen - 25 x 30 cm - 1996 Karig maal - 30 x 40 cm - 2000



Tamme kastanjes - 30 x 40 cm - 1994 Getorste kruik van Vermeer - 50 x 60 cm - 1996



Mijn spiegeleipannetje - 40 x 50 cm - 2000 Pruimen - 25 x 30 cm - 2000



Mandje knoflook - 40 x 50 cm - 2001

Nostalgia - 70 x 60 cm - 2001



Gebroken schalen - 15 x 16 cm - 1999

De kleine profeet - 30 x 20 cm - 1999



Wilde pruimen - 35 x 45 cm - 1996

Produkt van de rozelaar - 55 x 45 cm - 2001



Witte perziken uit eigen tuin - 30 x 40 cm - 1996

Vogelvrij - 90 x 70 cm - 1999



Interieur Wellenshoeve - 25 x 35 cm - 1991 In de moos - 25 x 30 cm - 1996



Keukentafereel - 25 x 30 cm - 2000

Pompje in Oud-Antwerpen - 42 x 25 cm - 1996



Boereninterieur - 30 x 50 cm - 1999 Wat kan het leven toch simpel zijn - 30 x 45 cm - 1996



Walter Elst wordt als oudste van 3 kinderen geboren te Antwerpen op 13 maart 1955. Op zijn 13e jaar weet hij het zeker: "Ik word
kunstschilder". Vastberaden neemt hij contact op met de in Schilde woonachtige kunstschilder Leon Lommaert. Tot aan diens dood in
1978 blijft Walter Elst 10 jaar lang zijn trouwe leerling in landschap- en portretschilderen. In die periode doorkruisen zij samen,
bepakt met schets- en schilderspullen, de Belgische Kempen, om daar in verwondering en bewondering de schoonheid van de
ongerepte Natuur te bestuderen en vast te leggen. Nadien gaat hij in de leer bij stillevenschilder Raymond Van Hoeck te Antwerpen
en ondergaat invloeden van Petrus Valckx en Willem Dolphyn. Vooral deze laatste zal een blijvende stempel drukken op zijn werk.

In 1978 trouwt hij An Van de sompel die hem drie kinderen schenkt: Stijn (1979), Sarah (1987) en Steven (1988).
Ondanks zijn artistieke ambitie, studeert Walter Elst in 1982 af aan de Vrije Universiteit van Brussel als Doctor in de Genees-, Heel-
en Verloskunde. Het is zijn vrouw An die hem ervan overtuigt en motiveert om toch vooral zijn roeping te volgen en te kiezen voor het
kunstenaarschap.
In 1984 schrijft hij zich in als zelfstandig kunstenaar.

Sinds maart 1996 wordt Walter Elst exclusief vertegenwoordigd door Galerie Utrecht (nu Morrengalleries).

1984: Eerste solotentoonstelling op uitnodiging van het Davidsfonds te Ekeren (België).
1990-1997: Diverse tentoonstellingen in het Hof De Bist te Ekeren.
1996: Eerste solotentoonstelling in Galerie Utrecht, Nederland.
1998: Deelname tentoonstelling in Financiegebouw op uitnodiging van Stad Antwerpen, België.
2001: Presentatie 1e oeuvrecatalogus 'De Natuur is voor mij mooi genoeg' i.s.m. Galerie Utrecht.
2002: Deelname tentoonstelling Museum Jan van der Togt te Amstelveen, Nederland.
2007: Retrospectieve tentoonstelling in De Synagoge te Kampen op uitnodiging van Gemeente Kampen, Nederland.
2009: Retrospectieve tentoonstelling in Slot Zeist op uitnodiging van Gemeente Zeist, Nederland
2010: Presentatie 2e oeuvrecatalogus 'De meester van het stilleven' i.s.m. Galerie Utrecht.

Vermeld in het Biografisch Woordenboek der kunstenaars in België na 1830.

Biografische gegevens

Middeleeuwse schoonheid - 50 x 40 cm - 1999




